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OMKE JAN,
Wousend, Friesland

Een eigentijds — noem het hip - adres op een plek waar je het niet verwacht: het
blijft leuk. Daarom moet je bij Omke Jan in het Friese Wousend wezen. Hier, aan
het einde van een doodlopende straat aan het water, werd een authentieke Friese
stolpboerderij door Piet Hein Eek onder handen genomen. Dat resulteerde in

een knappe ‘boergondische’ herberg zoals je ze kent van het Engelse en het
Franse platteland: eten aan houten tafels, je kont op een comfortabele stoel en
dampende borden met verrukkelijke kost van niveau die in een continue stroom
vanuit de grote roestvrijstalen open keuken op tafel komen. Vergeet de wijn niet:
de staf van Omke Jan weet verrassende flessen tevoorschijn te toveren. Daarna kun je rollend naar boven.
In het geval van Omke Jan rol je naar een van de drie slaapkamers onder de houten spanten van de boeren-
schuur, na een avond die vast en zeker begon rond de imposante metalen haard in het midden van de zaak,
naast de staldeuren. Achter die openslaande deuren varen de zeilschepen langzaam voorbij en heeft ook de
klassieke windmolen geen haast - een perfect nostalgisch, Hollands plaatje. Een vreedzamer begin van #e¢
day afler is nagenoeg onmogelijk. omkejan.nl
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